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Het boek Een devote maniere om gheestelyck pergrimagie te trecken tot den heylighen lande, 

als te Jherusalem, Bethleem, ter Jordanen, werd omtrent 1530 door de Mechelse karmeliet 

Jan Pascha (Johannes van Pa(s)schen, ca. 1459-1539) geschreven. De verhandeling werd pas 

in 1568 in Leuven gedrukt dankzij de kapelaan van het Leuvense begijnhof, Peeter Calentijn. 

Mogelijk heeft hij dit boek laten drukken voor de begijnen van het Groot Begijnhof. In dit 

boek heeft Jan Pascha de spirituele Jeruzalemreis vormgegeven in een meditatieve tocht van 

365 dachvaerten, waarbij hij voor elke dag een gedeelte van de reis in overweging gaf. In 

bovenstaande gravure (rechts) zijn de ‘drie wijzen uit het oosten’ afgebeeld. Het is één van de 

vele illustraties die dit boek rijk is. Het boek was eigendom van de op 4 januari 1785 in 

Turnhout geprofeste begijn Anna Maria De Loos. Zij kwam van de clarissen in Brussel. [In de 

inventaris van de boekencollectie van het begijnhof te Turnhout is dit boek geklasseerd onder 

het nummer B1510, zie ook Vlaamse Erfgoedbibliotheek c:stcv:12921902]. 

 


